
 

Reünie Olivier B. 

Bommeltoernooi 

Bericht voor Bommelgangers van weleer ………….. 

met name van 1980 tot 2005. 

 

Beste Bommelganger van weleer, 

Fysiek en online komen we ze tegen, de Bommelgangers van weleer; veelal 

gezellige ontmoetingen, gesprekken of chats. En hoe je het wendt of keert, komen 

dan al snel op het gemeenschappelijk verleden: de Bommelhockeyhappenings in 

Kaatsheuvel; toen steevast op vrijdag, zaterdag en zondag met Pinksteren. 

En ja, we zijn inmiddels allemaal wel wat ouder geworden. En wat dus opvalt, is dat 

je met het ouder worden die mooie herinneringen steeds meer gaat koesteren 

En dat laatste heeft ertoe geleid dat we met een paar oud-

Bommeltoernooiorganisatoren de koppen bij elkaar hebben gestoken. De roep om 

een Olivier B. Bommeltoernooi-reünie mogen we niet zo maar langs ons neerleggen 

………….. daar moeten we iets mee. 

Welnu, vandaar dit bericht. 

Die reünie gaat er komen ……… in Kaatsheuvel, op sportpartk Eikendijk, de plaats 

waar we in de loop van de jaren zulke geweldige herinneringen hebben opgebouwd. 

We hebben bewust gekozen voor de jaren 1980 tot 2005: ‘Bommeltoernooi oude 

stijl’, waarbij  

• we aan slot van de eerste wedstrijddag  met zijn allen langs het maaltijdbuffet 

liepen voor ‘een eenvoudig doch voedzame maaltijd’’; 

• een Dame en een Heer van Stand werden uitgeroepen; 

• een team dat zich op bijzondere manier wist te onderscheiden een oorkonde 

ontving als ‘Genootschap van toewijding; 

• op zondagmiddag zinderende finales werden gespeeld en we daarna met zijn 

allen het toernooi met een stevig feest afsloten …………. en waarbij sommige 

gasten ook na de laatste toernooidag bleven overnachten om op maandag 

samen met ons ‘de sporen van het losbandige leven’ te wissen; 

• we bij vertrek afspraken dat we elkaar het volgende jaar met Pinksteren weer 

zouden zien; 



Enfin, met die opsomming kunnen we nog wel doorgaan, maar dat is niet de 

bedoeling van dit schrijven. Bedoeling is dat we nu …………….. jaren later dus 

………….. elkaar weer eens ontmoeten om herinneringen op te halen en 

………….. zeker niet op de laatste plaats ………… te zien hoe het nu  gaat met 

die jong-volwassenen van toen.  

Voor meer informatie verwijzen we belangstellende oud-Olivier B. 

Bommeltoernooigangers graag naar de website: www.obb-reunie.nl 

Voor vragen, opmerkingen en ook ideeën zijn wij per mail te bereiken:  
obbreunie@gmail.com 
 

We hopen veel Bommelgangers van weleer te ontmoeten 

op 

14 september 2024. 
• De inschrijving is digitaal via de website www.obb-reunie.nl 

• Deelnemers zijn ingeschreven na (online) betaling 

• Het inschrijfgeld van € 30,-- p.p. wordt aangewend t.b.v.  

o koffie/thee bij ontvangst 14.00 u. 

o gastronomische barbecue 18.00 u. 

o muziek in de middag en tijdens het feest 

o inschrijving is individueel: partners / introducé(es) moeten apart 

inschrijven   

• Voor wie wil is er (natuurlijk) gelegenheid om ook een paar wedstrijdjes te 

spelen. 

o Bij de inschrijving geef je aan of je wel of niet voor de wedstrijdjes 

wilt worden ingedeeld. Inschrijving is dus individueel. De organisatie 

brengt  zo veel als mogelijk deelnemers van dezelfde vereniging bij 

elkaar in teams onder. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 1 augustus.  

De reünie gaat door bij tenminste 125 deelnemers. Bij afgelasting in dit 

verband worden de betaalde inschrijfgelden uiteraard terugbetaald. 

 

 

• Overnachten zoals dat in het verleden op ons sportcomplex gebeurde, is 

helaas niet mogelijk. Voor wie er een ‘weekendje’ Kaatsheuvel van wil 

maken: B&B’s en hotelbedden te over.  

 

Wij verheugen ons op een geweldige dag waarop we zeker ook weer herinneringen 
teweeg brengen. 
 

http://www.obb-reunie.nl/
mailto:obbreunie@gmail.com
http://www.obb-reunie.nl/


Graag tot dan dan, 
 
Karen Beets 
Juul van Meeuwen 
Rigio van Beek 
Mathieu Musters 
Jeroen Zijlmans  
 
 

 

 

    


